
Van:   
Verzonden: woensdag 2 november 2022 07:58 
Aan:  
Onderwerp: Schrijnend afscheid van Khadija Arib. Jaag het #WEF Schwabinet weg. Alles valt, maar 
niet het Kwartje. Au....Mijn hart, o Hemelmajesteit. 
 

Geachte Kees van der Staaij,  

Schrijnend afscheid van Khadija Arib. 

 

 

 

Opmerkingen Pieter Omtzigt bij het ‘afscheid’ van Khadija Arib. 



 

https://twitter.com/PieterOmtzigt/status/1587498935836463105 

 

 

 

Wilders tegen de schijnheilige Vera Bergkamp over het vertrek van Khadija Arib! 



 

https://www.youtube.com/watch?v=PEE1HU1nnOM 

Jaag het #WEF Schwabinet weg. 

 



 

Tsja Kees, je had eerder een kans, dat ik in maart 2023 op jou gestemd had, maar die is nu 
verkeken. 
En er zijn meer kiezers die er zo over denken, beetje dom. 

 

Dan stem ik liever nog op de SP...terwijl ik meer Liberaal\Conservatief, voor Vrije Markt 
ben en met name het Midden- en Kleinbedrijf steun.  
De grotere bedrijven hebben veelal een #WEF directie, die steun ik niet, 
deed ik voor dat globalistsch plan ook al niet. 

 



 

Alles valt, maar niet het Kwartje. 

 

 

Au.... 

Kees, het is niet: Mijn hart, o Klaus Schwab is tot uw dienst en lof bereid, 
maar de Hemelmajesteit die wij dienen als het goed is. 
Jouw gedrag en die van de SGP is op zijn minst ambivalent te noemen. 

Wat hier gebeurt, met Arib, met Nederland en jouw rol hierin, het doet mij verdriet       Keer om 

! 

 

Zijn Frans Weisglas, Renske Leijten, Pieter Omtzigt en Geert Wilders misschien meer 
Christen dan jij ?  



 

Mijn hart, o Hemelmajesteit. 

Prachtige Bovenstem Psalm 108: 1, 2 op RD-Mannendag. 
Workshop 'Bovenstem Zingen' ol.v. Evert van Dijkhuizen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zzPTAVhjSfE 

Met vriendelijke Groet en de meeste Hoogachting,  

 




